
Maandboekje kwiks oktober
5 oktober

Vandaag is het helaas geen Chiro, maar
maandag zijn we te vinden op de

jaarmarkt met lekker soep,
braadworsten en een lekker drankje.

12 oktober
Trek die loopschoentjes maar aan want
vandaag zijn het de Olympische spelen.

Wie kan er het verste springen?

19 oktober
Neem vandaag je vuilste kleren
mee, je zal het nodig hebben!

26 oktober
Ben jij het koude weer nu al beu? Dat is goed

nieuws want vandaag gaan we de lucht in en op
reis. Trek dus maar je leukste zonnebril aan en

maak je klaar voor vertrek!

Groetjes jullie nieuwe leiding
Ilke en Jill !!


